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 Armoedebestrijding nieuwe stijl
Column Anita Witzier: 
'Het is niet uw probleem, toch?'
Open armen voor de meest kwetsbaren



Medewerkers van Kansfonds vertellen

Waarom we thuisgeven 
Niemand kan zonder thuis: een dak boven je hoofd. Een plek waar het fijn en veilig is, die de basis biedt 
voor een betekenisvol bestaan. Toch zijn er veel mensen die een thuis ontberen. Dat probleem weten we 
als samenleving nauwelijks op te lossen.

Meer weten? Kijk dan op www.kansfonds.nl. Of lees ons jaarverslag: 
 

Het kan  
iedereen  
overkomen

Waarom we  
omzien naar 
elkaar

‘Als je geen thuis hebt, 
ben je extra kwetsbaar.  
Er is geen veilige plek, 
geen rustpunt in je  
bestaan. Het is het gemis 
aan geborgenheid, aan 
iemand die je ziet en die 
zich om je bekommert. 
Ik denk dat we ons als 
samen leving nog te  
weinig beseffen wat  
thuisloosheid met je doet. 
Elk mens heeft recht op 
een thuis.’ 

Henriëtte Hulsebosch
directeur

Onze droomElk mens 
heeft recht op 
een thuis 

‘Het blijft schrikken als  
je de getallen hoort:  
8500 jongeren die dak-  
en thuisloos zijn, 600.000 
huishoudens die onder  
de armoedegrens leven.  
Ik hoor mensen vaak  
zeggen: eigen schuld als 
je in zo’n situatie bent 
beland. Maar het kan 
iedereen overkomen als 
veel tegenslagen tegelij-
kertijd op je pad komen.’

Rob Niesing
facilitair medewerker

‘Ieder mens telt, niemand 
leeft voor zichzelf. Dat 
is de kern van een oude 
inspiratiebron waaruit 
we als fonds putten: het 
katholiek sociaal denken 
(zie pagina 3). De kracht 
ervan is dat je zonder  
oordeel bijspringt als 
iemand het niet redt. 
Samenleven doe je met 
elkaar. Iedereen is het 
waard om naar om te 
zien.’ 

Kurdestan Smit
projectadviseur

‘Thuisgeven hoort bij ons 
fonds, al sinds 1957. De 
KRO wilde na de oorlog  
de kwetsbaarsten bijstaan. 
Dat leidde tijdens de 
wederopbouw tot de 
oprichting van wat nu 
Kansfonds is. Onze droom? 
Een samenleving waarin 
thuisloosheid ondenkbaar 
is. Hoe mooi zou dat zijn?’ 

Willem van Sermondt
projectadviseur
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Ons gedeelde kompas
Waar komt die behoefte vandaan om elkaar te helpen? Daar zijn vele antwoorden op mogelijk. Eentje is te 
vinden binnen het katholiek sociaal denken, het kompas waarop Kansfonds vaart. En nee, je hoeft echt niet 
katholiek te zijn om daarin iets van jezelf te herkennen. Integendeel, zegt theoloog Erik Borgman.

Hoe komen we aan de behoefte om 
naar elkaar om te zien? 
Erik Borgman: ‘Soms wordt gedacht dat 
die neiging ons moet worden aangeleerd 
of opgelegd, maar in feite zit het gewoon 
in ons. Stop mensen bij elkaar en je 
krijgt een samenleving. Om heel veel 
redenen. We kunnen in zekere zin niet 
anders, omdat we niet alles zelf kunnen 
en elkaar nodig hebben. We zijn liever 
niet alleen. We voelen ons gelukkiger 
als we de ander iets geven, in plaats van 
alleen maar te krijgen. We gedijen nou 
eenmaal beter met anderen om ons 
heen.’ 

Wat is katholiek sociaal denken? 
‘Het is een manier om naar leven en 
samenleven te kijken. Uit die manier van 
kijken, volgt dat je eigen verantwoor
delijkheid draagt. Dat je rekening houdt 
met anderen, omdat je met elkaar een 
gemeenschap vormt. Dat je samen aan 
die gemeenschap bouwt. En dat ieder 
mens telt. Niet als opgelegde plicht, 
maar als vervulling van je menszijn.’ 

Hoe is het katholiek sociaal denken 
ontstaan? 
‘Uit de pauselijke rondzendbrieven, die 
bedoeld zijn voor iedereen van goede 
wil. De eerste  uit 1891  ging over het 
arbeidsvraagstuk. Hoe kan het dat de 
samenleving meer rijkdom produceert, 
maar tegelijkertijd de armoede toe
neemt? Veertig jaar later kwam er een 
tweede brief. Die kwam voort uit de 
grote zorgen om de samenleving, die 
uit elkaar dreigde te vallen. Dat was de 
tijd dat het fascisme op kwam zetten. 
Daarna kwam er een brief over hoe we 
omgaan met de kloof tussen rijke en 
arme landen. De laatste brief ging over 
het milieu en de zorgen om de aarde als 
‘gemeenschappelijk huis’.’

Waarom heet het katholiek?
‘Door zijn historische oorsprong: het is 
uit de katholieke kerk voortgekomen. 
Het is een traditie die groeide vanuit de 
katholieke kerk. Het is dus geen geloofs
belijdenis of een begrip dat ons heeft 
teruggeleid naar Bijbelse notities, maar 
een inzicht in én voor de samenleving, 
dat de kerk aanbiedt aan iedereen van 
goede wil.’

Moet je katholiek zijn om katholiek 
sociaal te kunnen denken?
‘Je hoeft niet te geloven in een god om 
wel in het katholiek sociaal denken 
te geloven. Het is niet zo dat het iets 
is van alleen de katholieken en dat zij 
zich daarmee onderscheiden van de 
rest van de mensheid. Het is eerder het 

tegenovergestelde; het katholiek  
sociaal denken wijst ons een weg om 
ons weer te verbinden met waar we 
los van zijn geraakt in de wereld. Zoals 
dat wij erop gericht zijn voor elkaar te 
zorgen en dat wij daarin de zin van ons 
leven vinden.’ 

Waarom zien we het katholiek sociaal 
denken steeds vaker opduiken? 
‘Misschien wel omdat we ons nog maar 
nauwelijks kunnen voorstellen dat 
we in beginsel een samenleving zijn. 
Gaande weg zijn we onszelf steeds meer 
als individuen gaan beschouwen. Je 
ziet dat bijvoorbeeld aan reacties rond 
het vluchtelingenbeleid: ik heb met 
jou niks te maken, ik wil eigenlijk niet 
eens dat je hier bent. Maar we delen 
een gezamen lijke ruimte, we zijn een 
gemeenschap, of we nou willen of niet. 
We hebben het met elkaar te rooien, 
dus is het beter om met elkaar te kijken 
hoe we dat doen.’ 

helpt het geloof de mensen om uit te 
leggen waarom zij het goede doen, 
maar om het goede te doen, heb je het 
katholieke geloof niet per se nodig. 
Misschien gaat het meer om geloven in 
de menselijke waardigheid. Niemand 
kan menselijke waardigheid zien. En 
toch moeten we geloven dat die er 
is. Door dat te geloven is het waar. 
Geloven is iets doen wat nodig is, om 
welke reden ook.’  

Erik Borgman: ‘We voelen ons gelukkiger als we de ander iets geven, in plaats van alleen maar te krijgen.’  

Tekst: Cecile Vossen Fotografie: Mona van den Berg 

Aan welke diepste wens raakt het 
denken?
‘Aan een fundamenteel verlangen 
om mee te doen in de samenleving 
en je volledig te kunnen ontplooien. 
Het katholiek sociaal denken ziet 
álle mensen als bouwers, als mede
architec ten van de samenleving, die 
van ons állemaal is. De meeste mensen 
verlangen ernaar om mee te doen en 
mee te bouwen aan de samenleving.’
              
Op welke andere gedachten kan het 
katholiek sociaal denken je brengen? 
‘In het gedachtegoed zit veel waar je 
je aan kunt spiegelen, waardoor je 
dingen anders kunt zien en doen. Het 
katholiek sociaal denken gaat ervan 
uit dat iedereen een toevoeging is in 
de samenleving. Niemand is een pro
bleem. Iedereen kan iets brengen. Het 
goede ontstaat als iedereen de kans 
krijgt het goede te doen en daar ook de 
verantwoordelijkheid voor neemt.’ 

Kun je je als niet-gelovige door het 
gedachtegoed laten inspireren?
‘Jazeker. Misschien wel juist ómdat je 
niet gelovig bent. Het verrijkt je. Soms 

‘We delen een  
gezamenlijke ruimte,  
we zijn een gemeen-
schap – of we nou  
willen of niet’                               

De vier pijlers van het katholiek sociaal denken 

 Menselijke waardigheid 
ieder mens telt

 Bonum Commune
 niemand leeft voor zichzelf

 Subsidiariteit 
 meebouwen vanuit eigen kracht

 Solidariteit
 zorgen voor elkaar
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‘Toen de nieuwe relatie van mijn moeder stukliep en haar ex het huis verkocht waar we
met zijn allen woonden, stond ik weer op straat. Na een tijdelijke woo n oplossing, kreeg 
mijn moeder een zolderkamer toegewezen, geschikt voor één persoon. Wéér kon ik mijn 
spullen pakken.’

Nergens thuis
Nederland telt zo’n 8500 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Hoewel sommigen op straat of in een opvang 
overnachten, slapen veel jongeren bij vrienden op de bank. Ze noemen zichzelf bankhoppers. Ze hebben geen eigen 
huis en worstelen met meerdere problemen tegelijk: schulden, geen opleiding of werk, gebrek aan levensvaardig-
heden en middelengebruik. Dit vraagt om een integrale aanpak, maar de hulp is vaak versnipperd. Ze missen een 
plek waar vertrouwen is en waar ze zich veilig voelen. Het zolderproject in Haarlem is zo’n plek.

Robyn (19)
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‘Via Bedrijf & Samenleving (zie kader op pagina 6) kreeg ik een mentor, die 
ik eens in de twee weken zie. Ook mocht ik op de zolder wonen in hun huis.  
Het is een kleine ruim te, maar ik heb het hier goed. Eindelijk een plek waar 
ik kan blijven. Ik zit veel op mijn kamer te gamen of studeren voor mijn  
mbo- opleiding ICT. Ik heb één goede vriend, dat is genoeg voor mij. Een 
bezoek aan de supermarkt geeft soms al te veel prikkels. Gelukkig heb ik 
geen broer of zus, anders zouden twee personen in de shit zitten.’ 

‘Toen mijn ouders gingen scheiden was
ik 10. Waar ik woonde, veranderde om de 
haver klap. Altijd weer mijn spullen inpakken, 
weer een nieuwe school, nooit een vaste  
basis. Eerst woonde ik twee jaar bij mijn  
vader, daarna woonde ik de ene week bij 
mijn moeder en de andere week bij mijn 
vader. Dat gezeul met mijn spullen wende 
nooit. Mijn moeder kreeg een nieuwe vriend 
en tot mijn zestiende ging het best goed. 
Maar toen mijn vader financieel in de knel 
kwam, zei hij op een avond dat ik niet meer 
bij hem kon wonen. Ik heb mijn vader  
daarna een jaar nauwelijks gesproken.’

‘Dat gezeul met mijn 
spullen wende nooit’

Iedereen een thuis



‘Mijn thuis? Dat was overal en nergens. Mijn ouders
gingen scheiden toen ik vijf was en sindsdien hebben 
mijn zus en ik niet echt een eigen woonplek gehad. 
Mijn moeder kreeg een nieuwe vriend, mijn eigen vader 
zagen we jaren niet. Thuis was er veel ruzie. Ik praat er 
niet graag over, maar er gebeurden veel nare dingen.  
Na zes jaar was het genoeg en is mijn moeder vertrok-
ken. We konden een tijdje terecht bij opa en oma. 
Mijn moeder kreeg een nieuwe relatie, wij trokken bij 
hem in. Toen ook deze relatie strandde, waren we voor 
het eerst in acht jaar alleen met zijn drietjes.
Op een gegeven moment kon ik niet meer bij mijn 
moeder wonen, mijn vader kon eigenlijk niet anders 
dan ons weer in huis nemen, maar daar is ook alles mee 
gezegd. We leefden langs elkaar heen, het was duide-
lijk dat hij geen rol in mijn leven wilde. Na twee jaar 
kreeg mijn vader een nieuwe vriendin en verhuisde hij 
naar Limburg. Zonder mij.’ 

Wido (28)
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‘Vanaf mijn vijfde heb ik geen eigen woonplek gehad’



COLUMN ANITA WITZIER

Is een thuis wel zo  
vanzelfsprekend?
‘Kom je dit weekend nog naar huis?’ Hoe vaak ik die vraag 
niet aan mijn kinderen heb gesteld. Minstens net zo vaak 
als míjn moeder aan mij toen ik al op mezelf woonde. We 
zeggen ‘naar huis’ voor daar waar ‘thuis’ is. Altijd vanuit 
die totale vanzelfsprekendheid – een dak boven je hoofd is 
immers een recht. Toch? 
Dat mag wel zo zijn, de werkelijkheid is helaas een stuk 
weerbarstiger. Ik kan de cijfers maar niet geloven: ruim 
36.000 dak- en thuislozen in Néderland? In dit ‘gave land’, 
zoals onze demissionaire premier het ooit betitelde? Nou, 
dit gave land kent behoorlijk wat rotte plekken. Al zie je 
die gemakkelijk over het hoofd als je er niet direct mee te 
maken hebt. Dat is meteen een deel van het probleem. Ik 
bedoel: hoe vaak wordt u geconfronteerd met een dakloze 
jongere? Of met iemand zonder geldige papieren? Een 
gezin dat de huur niet langer kan opbrengen? En daarbij: 
het is niet úw probleem, toch?
De hand gaat in eigen boezem, hoor. Ook ik leef in mijn 
eigen, veilige bubbel. Maar het tv-programma Anita Wordt 
Opgeno men drukte mij met mijn neus op de onfrisse feiten. 
Het is geen persoonlijk falen waardoor mensen het spoor 
bijster raken, verdwalen in wet- en regelgeving of niet 
meer voor zichzelf kunnen zorgen. Een opeenstapeling van 
omstandigheden, complexe regelgeving en pech maakt 
iemand dakloos. Het probleem ligt niet bij deze mensen 
zelf, maar bij een weeffout in het maakbaarheidsdenken 
van het neoliberalisme. Daarin legt een marginale overheid 
alle verantwoordelijkheid bij het individu. Alles is voor 
iedereen in principe mogelijk. Maar in de praktijk bestaan 
gelijke kansen niet. Het ligt er maar net aan waar je wieg 
stond en over welke eigenschappen je beschikt om die ver-
antwoordelijkheid over je eigen leven te nemen. Lukt dat je 
niet? Tja, eigen schuld, dikke bult. 
Nee, dat is het dus niet. Er zullen altijd mensen buiten de 
boot vallen. Jong en oud, hoog- en laagopgeleid, mensen 
met en mensen zonder een Nederlands paspoort. Dat 
moeten we als samenleving accepteren en daarin heeft de 
overheid een belangrijke rol te vervullen. Als zij het dak-
lozenprobleem aan de voorkant aanpakt, zou een organisa-
tie als Kansfonds helemaal niet nodig zijn. ‘Samen-leving’ 
betekent tenslotte dat iederéén meedoet. Dat we het met 
elkaar regelen, zodat we allemáál een thuis hebben. 

Foto: Mettina Jager

Bedrijf & Samenleving is in 2009 het mentor
project ‘Time2Shine’ gestart, voor jongeren uit 
Haarlem en omgeving. Time2shine helpt jonge
ren om hun weg te vinden in onze complexe 
samenleving. Vrijwillige mentoren worden na 
een training gekoppeld aan jongeren als Robyn 
en Wido. Alleen een maatje bleek niet genoeg; 
deze jongeren hebben woonruimte nodig. Want 
geen veilige plek hebben, betekent ook dat 
je niet kan werken aan je toekomst, geen rust 
kan vinden om met je schulden aan de slag te 
gaan en al helemaal geen ruimte hebt om aan 
school of werk te denken.
Het zolderproject in buurthuis de Schakel was 
voor Bedrijf & Samenleving een uitgelezen 
kans om voor deze groep jongeren iets te 
betekenen. De zolder biedt woonplekken voor 
jongeren die nergens anders terecht kunnen.  

SAMEN OP ZOLDER

Er is begeleiding vanuit medewerkers 
van Bedrijf & Samenleving, de vrijwillige 
mento ren en het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). De mentoren hebben wekelijks 
contact met de jongeren en onderzoeken 
wat nodig is om zelfstandigheid te bereiken. 
Medewerkers organi seren gezamenlijke  
activiteiten en stimuleren het ‘samen’ wonen, 
zo ontstaat een steunend netwerk. Het CJG 
ondersteunt in praktische zaken zoals het 
aanvragen van schuldhulp verlening of een 
uitkering. 
Op de zolder van de Schakel laten ze zien 
hoe het anders kan. Bedrijf & Samenleving 
wil de komende jaren veel meer van dit soort 
plekken realiseren. Ze bieden een woonplek 
en steunend netwerk aan jongeren die dat 
keihard nodig hebben. 

‘Op school gaf ik aan dat ik vastliep, dat ik hulp nodig had. Zij brachten me in contact met Bedrijf &
Samenleving. Ik kreeg Bas als mentor toegewezen, daar ben ik tot op de dag van vandaag erg blij 
mee. Hij ondersteunt mij waar mogelijk. Ik heb een tijd op de zolder gewoond in het huis van Bedrijf 
& Samenleving. Met ondersteuning van hen heb ik nu een eigen kamer gevonden in Haarlem. Ik ga 
regelmatig bij mijn moeder eten. Einde lijk kan ik zeggen: ik heb mijn leven weer op de rit.’  

‘Weer bij mijn moeder
intrekken was geen 
optie. Een oom zei 
dat ik wel bij hem 
kon wonen, maar dat 
was van korte duur. 
Ondertussen deed 
ik wel een mbo-
opleiding en had ik 
een baantje bij de 
bouwmarkt waar ik 
nu nog werk.’ 
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Armoedebestrijding nieuwe stijl

‘Hier is geld, kijk maar wat je ermee doet’

Wat gebeurt er als je mensen financieel steunt zónder daar voorwaarden aan te verbinden?  
Het programma Gewoon geld geven van Kansfonds heeft een radicaal andere kijk op armoede-
bestrijding. ‘Laat mensen zélf keuzes maken om hun leven te verbeteren.’

et was nog niet makke
lijk om het voor elkaar 
te krijgen; mensen die 
langdurig in armoede 
leven ‘zo maar’ geld 
geven, mag eigenlijk

niet in Nederland. Het ‘zo maar’ doelt op de 
onvoorwaardelijkheid van het programma 
Gewoon geld geven van Kansfonds: zonder 
er iets voor terug te verwachten of eisen te 
stellen aan waar het aan uitgegeven mag 
worden.
Met de afspraken die onlangs gemaakt zijn 
na intensief overleg met juristen en partij en 
als de Belastingdienst, is de grootste hobbel 
in het project genomen. Er is inte resse; het 
concept gaat nu getest worden. ‘Uit buiten
lands onderzoek blijkt dat geld geven aan 
arme mensen een positieve invloed heeft op 
alle levensgebieden, van zelfvertrouwen tot 
gezondheid’, zegt Kurdestan Smit, adviseur 
bij Kansfonds. ‘Het is tijd dat zulk onder
zoek ook in Nederland beschikbaar komt.’

Zelf keuzes maken
Het krioelt in Nederland van de onderzoe
ken en projecten om mensen die langdurig 
in armoede leven te ondersteunen. Maar 
gewoon geld geven, dat is nog niet eerder 
gedaan. In de voorlopige onderzoeksopzet 
van ‘Gewoon geld geven’ zijn er twee 
groepen van 150 gezinnen. Eén groep krijgt 
zo’n 150 euro per maand, de andere alleen 
een kleine vergoeding voor het invullen van 
vragenlijsten. Dit jaar nog komt er een kort 
testonderzoek, waarna het hoofdonderzoek 
begin 2022 start. Na de onderzoeksperiode 
van twee jaar, worden de resultaten in kaart 
gebracht en geanalyseerd.
Smit legt uit dat het onderzoeksproject 
naadloos aansluit bij het van oudsher 
‘katholiek sociaal denken’ (zie pag. 3) van 
Kansfonds. Dat draait om solidariteit, 
menselijke waardigheid en het versterken 
van wat mensen zelf kunnen. ‘Door geld 
te geven zonder voorwaarden, bieden we 
mensen de kans zélf keuzes te maken die 
hun leven verbeteren.’ Daar schort het aan 
bij de gangbare inkomensondersteuning 
aan arme mensen, die altijd aangevraagd 
moet worden en waarbij je aan allerlei  
voorwaarden moet voldoen. Die drempels  
maken de steun voor een deel van de doel
groep onbereikbaar. Smit: ‘Door gewoon 
geld te geven, doorbreek je dat.’

Menselijke waardigheid
Voor het onderzoek werkt Kansfonds 
samen met de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA). Samen gingen ze op zoek naar hoe 
dat kan in Nederland, geld geven.  

Gevangen
Met dit onderzoek wil Kansfonds ook het 
probleem van chronische armoede op de 
kaart zetten, heel bewust door radicaal  
anders te kijken naar gezinnen die in 
armoe de leven dan beleidsmatig gebruike
lijk is. Daarmee moet het onderzoek een 
breek ijzer worden in het denken over 
armoede, zegt Smit. ‘Het idee achter de 

bijstand is nu dat mensen méér prikkels 
krijgen om te gaan werken als ze mínder 
geld hebben. Het mensbeeld daarachter 
is dat het iemands eigen schuld is om 
arm te zijn en geen werk te hebben. Daar 
verzet Kansfonds zich tegen. Chronisch 
geldgebrek houdt mensen juist gevangen in 
armoede, soms generatie op generatie. Hoe 
kun je je op sollicitaties of opleiding rich
ten als je alleen maar bezig bent de eindjes 
aan elkaar te knopen en je voortdurend 
stress hebt?’
Welke effecten verwacht onderzoeker 
Stallen van ‘gratis geld’? Het buitenlandse 
onderzoek, bijvoorbeeld in de VS en in Fin
land, geeft alvast een inkijkje. In Californië 

bleek dat mensen met nét wat meer geld 
eerder werk vonden, minder last hadden 
van depressie en angst, beter in hun vel 
zaten en een stabieler inkomen hadden. 
Stallen: ‘Wat mensen met het extra 
geld doen, is enorm divers. Sommigen 
huren één of twee avonden per week een 
babysitter in om zelf een cursus te volgen, 
anderen zetten een deel van het geld opzij 
om te sparen of betalen schulden af, weer 
anderen gaan gezonder eten.’

Gezondere kinderen
Ook de effecten op kinderen zijn deel 
van het onderzoek. In hoeverre zijn die 
direct, bijvoorbeeld doordat een kind 
vaker mee kan doen met klasgenootjes, en 
in hoeverre indirect, bijvoorbeeld door
dat een kind blijer is omdat er min der 
stress is in het gezin? Onderschat ook de 
mogelijke gezondheidseffecten op alle 
gezinsleden niet: wie minder stress heeft, 
slaapt beter en heeft op termijn minder 
kans op bijvoorbeeld hart en vaatziekten 
of overgewicht.
Smit en Stallen hopen dat beleidsmakers 
lering gaan trekken uit de resultaten. Smit: 
‘Er zijn meerdere gemeentes geïnteres
seerd in deelname aan ons onderzoek. Er 
is veel bewustwording rondom armoede 
bij mensen die er op gemeente lijk niveau 
mee bezig zijn. Dat versterken we graag.’ 

H

De Participatiewet uit 2015, een ingewik
kelde set regels die gemeenten verantwoor
delijk maakte om kwetsbare groepen aan 
het werk te krijgen, is vrijwel dichtgetim
merd: het mag niet. En de Belastingdienst 
heeft weer zijn eigen regels. Na maanden 
praten met deskundigen en met gemeentes 
die geïnteresseerd waren in het programma, 
bleek dat de deelnemende gemeente een 

zogeheten ‘beleidsregel’ kan opnemen die 
het mogelijk maakt in het kader van het 
onderzoek onvoorwaardelijk geld te geven.
Voor de HvA is onderzoeker Mirre Stallen 
verbonden aan ‘Gewoon geld geven’. Zij 
beaamt dat menselijke waardigheid een 
uitgangspunt is bij het programma en vult 
dat aan met het begrip vertrouwen. ‘Wat 
doet het met mensen als ze niet vanuit 
wan trouwen worden benaderd door de 
overheid, maar vanuit vertrouwen? Als ze 
zelf de regie kunnen nemen, geen tegen
prestatie hoeven te leveren, naar eigen 
inzicht kunnen hande len? En, uiteraard: 
wat gaan mensen dan doen met dat extra 
geld, en welke effecten heeft dat?’

Gewoon geld geven zou het breekijzer kunnen zijn  
om chronische armoede te bestrijden

Tekst: Fréderike Geerdink Beeld: iStock.com
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Tekst: Etchica Voorn  
Fotografie: Mona van den Berg

e Rietveldbuurt in 
Utrecht, gezellig, schoon 
en opgeruimd. Niet wat 
je van een ‘moeilijke 
buurt’ zou verwachten. 
Samen met fotograaf

Mona van den Berg bezoek ik het buurt
pastoraat Utrecht, waar buurtpastores 
Elizabeth van Dis (33) werkt. Op mijn op
merking dat de buurt zorgeloos overkomt, 
antwoordt ze: ‘Achter de voordeuren speelt 
zich veel sociaal leed af. Door corona is de 
werkeloosheid gegroeid, leven mensen in 
grotere armoede en lopen de spanningen 
thuis op. Huiselijk geweld en de psychische 
nood nemen toe.’
Dit bevestigt Cor Hollander (62), die als 
vrij williger actief is in de bewonerscom
missie. Ze maakt zich zorgen: ‘Het gaat 
beter sinds de renovatie van de buurt, 
maar er wordt te veel in groepjes geleefd in 
plaats van samen. Straatfeestjes zijn er door 
corona niet meer bij, waardoor je elkaar 
minder kent. De sociale contacten hollen 
achteruit en er is veel wantrouwen.’

Vitaal belang
Tijdens de lockdowns hadden mensen veel 
minder contact met elkaar. En juist die 
sociale contacten zijn van vitaal belang, 
zegt Elizabeth. ‘Daarom ga ik naar de 
mensen toe. Het winnen van vertrouwen 
is enorm belangrijk, zeker als het om de 
meest kwetsbare mensen gaat. Ik zoek ze 
op op straat, kom bij ze thuis, eet mee of ik 

Een luisterend oor,  
sociale contacten,  
praktische hulp; de  
circa 200 inloophuizen 
in Nederland zijn vaak 
het laatste vangnet voor 
kwetsbare mensen die 
niet alleen in fysieke, 
maar ook in sociale nood 
zijn. Journalist Etchica 
Voorn en foto graaf Mona 
van den Berg namen een 
kijkje bij deze laagdrem-
pelige toevluchtsoorden.

ga als ondersteuning  mee naar een gesprek 
met Jeugdzorg.’ 
Buiten in het zonnetje komt buurtbewo
ner Karin erbij zitten. ‘Ik was hier illegaal 
toen ik zwanger werd. Ik moest terug naar 
Bolivia met mijn zoontje, vier jaar duurde 
het voordat ik weer herenigd werd met 
mijn man. Zonder Elizabeth zou ik het 
heel moeilijk hebben. Ik kan goed met haar 
praten, ze helpt met een taalcursus, het 
invullen van papieren, maar ook bij het 
vinden van een sportclub voor mijn zoon
tje. Veel mensen in de buurt beheersen het 
Nederlands niet, hoe moeten zij formulie
ren invullen?’

Gangmaker
We gaan door. Naar het volgende inloop
huis, in het Gelderse Dieren. Stichting 
Inloophuis Dieren voert de slogan ‘Binnen 
zonder kloppen’, het is gevestigd in een 
voormalig schoolgebouw. In de huiskamer 
zit een clubje van tien mensen, buurt
bewoners en vrijwilligers. Een man leest 
onverstoorbaar de krant, terwijl Ronnie, 
voormalig oudijzerboer, het hoogste 
woord heeft. 
Vóór coronatijd ontving het inloophuis 

Open armen voor de meest kwetsbaren

D
zo’n driehonderd mensen per week, vertelt 
coördinator Joukje, die verantwoordelijk 
is voor activiteiten zoals schilderen en kle
ding maken. ‘Nu is dat de helft. De meeste 
activiteiten kunnen vanwege corona niet 
doorgaan, gelukkig draait De huiskamer 
wel goed. Dat is ons belangrijkste werk.’
We krijgen een hartelijke ontvangst van 
Mieke, die het reilen en zeilen van De 
huiskamer coördineert. ‘Het is volle bak 
vandaag’, zegt ze, gevolgd door een harte
lijk: ‘Koffie?’ Ze vervolgt: ‘In De huiskamer 
is iedereen welkom die hulp nodig heeft of 
behoefte heeft aan een praatje. Onze gasten 
bouwen een band op met elkaar. 

Neem Ronnie, een gangmaker die altijd wat 
te vertellen heeft. Heel fijn in een groep. We 
vinden het belangrijk dat iedereen elkaar in 
zijn waarde laat en zichzelf kan zijn.’
Wat zou er gebeuren als het inloophuis er 
niet meer zou zijn, vraag ik aan Herma, één 
van de 150 vrijwilligers van de stichting en 
zelf al 20 jaar actief. ‘Wij bieden een luiste
rend oor, een steuntje in de rug. Als deze 
plek niet zou bestaan, loopt een kwetsbare 
groep het risico te vereenzamen en sommi
gen zullen de weg totaal kwijtraken.’

Drijvende kracht
Dik tachtig kilometer verderop, in Tilburg, 
treffen we weer zoveel betrokken en 
liefdevolle vrijwilligers en medewerkers. 
Bij stichting MST ontvangen zij iedereen 
met open armen; vluchtelingen, exgedeti
neerden, psychisch verwarde mensen, 
eenzame ouderen, mensen in kwetsbare 
omstandigheden. 
We krijgen een rondleiding van stagiaire 
Diana en vrijwilliger Anja en mogen een 
kijkje nemen in een taalklas Nederlands. 
Diana is Peruaanse: ‘Ik kwam hier in 2011 
om de taal te leren, een fijne ervaring. Ik 
volg nu de opleiding Sociaal Juridische 
Dienstverlening en loop hier stage. Ik ben 
helemaal op mijn plek, voel me verbonden 
met de doelgroep.’ Trots zegt ze: ‘Weet 
je, het gaat hier om de gezelligheid, thee 
drinken, kletsen. Dan hoor je bijvoorbeeld 
dat iemand slecht Nederlands spreekt en 
bieden we taallessen aan. En als mensen 
op de taalles andere problemen hebben, 
verwijzen we door voor extra ondersteu
ning.’ 
Vrijwilligster Anja kampte zelf met psy
chische problemen. ‘Soms nog wel hoor’, 
zegt ze met een schuin lachje. Ze is de 
drijvende kracht achter het project De 
Creatieve Brug. Ze gebruiken daarvoor 
het atelier, waar mensen met een psy
chische kwetsbaarheid een ochtend in de 
week kunnen schilderen, tekenen. Aan 
de muren geschilderde doeken in felle 
kleuren. ‘Helaas kunnen we dat nu niet 

‘Als deze plek niet zou bestaan, loopt een kwetsbare 
groep het risico te vereenzamen. Sommigen zullen  
de weg totaal kwijtraken’

Vóór corona ontving het inloophuis in Dieren zo’n 300 mensen per week. Nu is dat de helft. 
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In Tilburg is vrijwilliger Anja (tweede van rechts) de drijvende kracht achter het project  
De Creatieve Brug, waar mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen schilderen en tekenen. 
 

‘Hier is iedereen welkom en staat niemand boven een 
ander. Dat ervaren deze mensen nergens anders’

Om inloophuizen te versterken heeft Kansfonds 
een speciaal programma in het leven geroe pen: 
Fonds Fransiscus. Met dit fonds onder steunt 
Kansfonds maar liefst 75 inloop huizen in 
Neder land. Niet alleen met een financiële bij
drage, maar ook met trainingen. Daarbij krijg t 
Kansfonds hulp van verschillende part ners 
en andere fondsen, om inloop huizen samen 
weerbaar te maken voor de lange ter mijn. 
‘De inloophuizen hebben hun waarde bewe
zen in coronatijd’, zegt Willem van Sermondt, 
projectleider bij Kansfonds. ‘Gemeen telijke 
loketten waren moeilijk bereik baar, welzijns
organisaties gesloten. Het zicht op de meest 
kwetsbaren verdween grotendeels. Doordat  
inloophuizen, buurt en straatpastoraten 
nauw in contact staan met de mensen, wisten 
zij ze wél in beeld te houden. Tegelijkertijd 
staan inloop huizen onder druk; ze zijn voor 
hun inkomsten afhankelijk van kerken en 
gemeente. Organisaties moeten voor over
heids steun vaak op de korte termijn aantonen 
welke impact ze bereiken. Terwijl de impact 
van inloophuizen trager is. Echt luisteren 
naar mensen, een relatie opbouwen, zonder 
verwachtingen of vooroordelen. Met die gast
vrijheid en mentaliteit kun je echt van beteke
nis zijn voor mensen in kwetsbare posities. Het 
zou een ramp zijn als deze inloophuizen er  
niet zouden zijn, samen met buurt en straat
pastores zijn ze een onmisbare voorziening. 

aanbieden. Ik maak me zorgen, want 
waar zijn de mensen? Hoe gaat het met 
ze? Ze kunnen nergens terecht.’ 

Tegen de muur
Buiten staat een grote witte bestelbus. 
Twee mannen laden een kast in, het 
zijn vrijwilliger Flip en exgedetineerde 
Eelco. Ze bezitten beiden een flinke 

dosis humor en zijn zeer betrokken bij 
de stichting. 
De reclassering vroeg destijds aan
hem hoe groot de kans op recidive was. 
Eelco: ‘Ik antwoordde dat het niet een 
kwestie van of, maar van wanneer was. 
Gelukkig kon ik terecht in een woon
project voor beschermd wonen. Zij 
kwamen met dagbesteding en in die 

tijd kwam ik Flip tegen bij de voedsel
bank. 'Ik zou het tof vinden om met 
jou op pad op te gaan', zei ik tegen ‘m.’ 
Hard lachend: ‘Zo is het gekomen.’
Flip, (71) gepensioneerd en ruim 25 jaar 
verbonden aan MST, is een markante 
persoonlijkheid en geweldig verteller. 
‘Ik heb alles gedaan wat god verboden 
heeft; drugs gebruikt, diefstal, noem 
maar op. Toen ik jong was wilde ik 
varen, mijn ouders hebben dat nooit 
toegelaten. Toen ik in de gevangenis 
zat tussen al die koperen buizen en 
stalen deuren was het toch net een 
schip. Ik heb geleerd hoe je terugkeert 
in de maatschappij en die kennis geef 
ik nu weer door aan de exgedeti neer
den. Met de bus ruimen we oude ban
ken op die op straat liggen, maar we 
halen ook huizen leeg van mensen die 
moeten verhuizen of zijn overleden. 
De spullen worden verdeeld onder 
mensen die niets hebben. Ik neem dan 
drie vrijwilligers mee en geef altijd een 
kleinigheidje, of het nou liefde, een 
centje of een pakkie shag is.’
Als MST zou verdwijnen, lopen 
kwetsbare mensen tegen een muur 
aan, vreest Flip. ‘We kunnen niet alles 
oplossen, maar sturen wel mensen 
in de goede richting. Hier is iedereen 
welkom en staat niemand boven een 
ander. Dat ervaren deze mensen  
nergens anders.’  

Buurtpastores Elizabeth van Dis (midden) met vrijwilligers Alex, Cor en Karin in de Utrechtse Rietveldbuurt. 'Het winnen van vertrouwen is enorm belangrijk als het om de meest kwetsbare mensen gaat.'

 KANSFONDS ONDERSTEUNT INLOOPHUIZEN
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Het leven van ongedocumenteerden staat stil. Ze durven of kunnen vaak niet terug naar het land waar ze  
geboren zijn. Maar zonder een geldige verblijfsvergunning, kunnen ze geen betaald werk doen en zijn ze  
uitgesloten van sociale voorzieningen. Dit maakt het leven voor hen in vele opzichten moeilijk.
Tekst: Leonie van Bruggen (Villa Vrede) en Cecile Vossen Fotografie: Mona van den Berg

Tussen wal en schip

Helemaal klem 
‘Soms kan één beslissing de rest van je  
leven moeilijker maken. Dertien jaar 
geleden werd ik herenigd met mijn 
neef: de man aan wie ik was uitgehu
welijkt. Dat was geen goed huwelijk. 
Toen we na twee jaar uit elkaar gingen,  
heeft hij mij uitge schreven uit de 
gemeente. Zonder papieren bestond ik 
vanaf dat moment feitelijk niet meer.   
Ik mocht daarom niet werken en ver
loor mijn mooie baan. Ik raakte ook 
mijn huis kwijt. Al jaren zit ik klem. 
Mijn familie heeft het contact verbroken. 
En in het land waar ik nu thuis ben, 
mag ik niet blijven. Waar moet ik heen?’

   Laïla (42) Komt uit Marokko en probeert al dertien 
jaar een bestaan op te bouwen in Nederland. Ze woont in een 
opvangcentrum en ziet de toekomst somber in. 

Lege handen 
‘Als ik kijk naar mijn handen dan zie ik daarin 
niks. Het zijn lege handen. Er ligt niks in. 
Geen kans. Geen uitweg. Geen studie. Geen 
toekomst. Niks. Als ik in mijn hart kijk, dan 
voel ik de pijn van het afgesneden zijn. Van 
iedereen die ik heb moeten achterlaten. Maar 
ook van iedereen in dit land met wie ik er iets 
moois van zou willen maken. Ik ben niet daar 
waar ik vandaan kom, maar ik ben ook niet 
hier. Dat maakt het leven leeg. Om het te vul
len wil ik soms huilen en schreeuwen, maar 
dat lost niks op. Dan kun je maar beter lachen.’

   Mabel (34) Heeft in Sierra Leone veel traumatische 
gebeur tenissen meegemaakt. Ze is vijf jaar in Nederland, haar 
asiel aanvraag is twee keer afgewezen. 

Ω 

   Ali (34) Bereikte Nederland na zijn vlucht uit Iran.  
Zijn moeder woont ook in Nederland en heeft inmiddels een 
verblijfsvergunning. Ali niet. 

Alles van binnen huilt 
‘Ik ben Ali. De man die altijd lacht. Jaren 
geleden ben ik gevlucht uit Iran. Een 
prachtig land, mits je denkt zoals dat van 
je wordt geëist. Er valt niet te leven met 
steeds de dreiging van opgepakt worden. 
Maar een leven zonder papieren is ook 
geen leven, weet ik nu. Mijn asielaan
vragen zijn afgewezen. Het maakt me 
radeloos. Ik kan niemand uitleggen hoe 
groot mijn wanhoop is. Alles van binnen 
huilt. Maar ik blijf geloven in mezelf. In 
mijn kracht. En in mijn discipline om 
van elke dag iets bijzonders te maken.’

   Botros (33) Is in Nederland sinds 2007. Na zijn 
vlucht uit Egypte hoopte hij in Nederland veilig te zijn. Hij zou 
het liefst in alles deel uitmaken van de samenleving en hier een 
fietsenwinkel beginnen. 

Oorlog in mijzelf 
‘Ik vluchtte niet voor de oorlog in mijn land. 
Ik vluchtte voor de oorlog in mijzelf. Ik 
val op mannen, ik ben homoseksueel. Die 
gevoelens mag ik niet hebben in het land 
dat ooit mijn thuis was. Mijn vlucht begon 
veertien jaar geleden. Al die jaren dat ik hier 
ben, voelt dit als mijn plek. Hier wil ik zijn. 
Mijn asielaanvraag is afgewezen, maar terug
gaan naar Egypte is geen optie. Dan ben ik 
liever dood. Ik weet al heel lang niet goed 
meer wat ik moet doen. In de wanhoop kan 
ik niet meer goed begrijpen wat er met mijn 
leven gebeurt. Ik ben destijds gevlucht, maar 
ik ben nog nergens aangekomen.’
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Geeske (33) doneert al bijna de helft van haar leven aan een goed doel. Via Kansfonds steunt 
ze precies het soort projecten die zij belangrijk vindt. Omdat ze kiest voor periodiek schenken, 
levert dat ook nog belastingvoordeel op.

‘Ik wil kwetsbare mensen in Nederland steunen’

p mijn vijftiende had ik mijn eerste baantje, 
een krantenwijk. Vanaf dat moment ben 
ik begonnen met geven aan een goed doel. 
Mijn ouders hebben in Ivoorkust gewerkt 
en vertelden regelmatig over hun ervaringen.

Door hun verhalen wilde ik doneren aan kwetsbare mensen. 
Dat bleef ik doen toen ik ging studeren en tegelijkertijd een 
baan kreeg als wiskundedocent. Ik steunde projecten in het 
buitenland, omdat ik vond dat wij het in Nederland naar 
verhouding erg goed hebben.’

Bevoorrecht
‘Ik geef wiskundeles op een ISK: een school met internatio
nale schakelklassen voor anderstalige leerlingen. Veel leer
lingen zijn als vluchteling hiernaartoe gekomen. Zij leven met 
hun gezin van heel weinig geld. Mede daardoor ging ik me 
realiseren dat niet iedereen in Nederland een bevoorrechte 
positie heeft. 
Een jaar geleden ben ik afgestudeerd. Ik ging meer uren wer
ken, meer verdienen en had dus extra geld om te schenken. 
Ik ging op zoek naar een aanvullend doel. Door wat ik zag op 
school, wilde ik deze keer doneren aan een organisatie die 
juist kwetsbare mensen in Nederland ondersteunt.’            

                                                                                   

Enthousiast
‘Tijdens mijn zoektocht kwam ik op de site van Kansfonds. 
Daar las ik dat Kansfonds kwetsbare mensen helpt en 
tegelijkertijd inzet op systeemverbetering. Daardoor zullen 
uiteindelijk minder mensen in zo’n moeilijke situatie terecht
komen. Dat sprak mij aan. Ik verdiepte me in de verschillende 
projecten en raakte enthousiast. Hier wilde ik mijn geld wel 
aan geven! 
Ik heb gekozen voor een periodieke schenking. Dit betekent 
dat ik Kansfonds voor minimaal vijf jaar ondersteun met een 
vast jaarlijks bedrag. Mijn salaris groeit de komende jaren 
nog, dus ik vond het geen probleem dat vast te leggen. Mijn 
schenking kan ik nu volledig aftrekken van de inkomsten
belasting. Ik vind het heel tof dat deze mogelijkheid bestaat, 
want zo wordt mijn gift aan Kansfonds beloond met een 
belastingvoordeel.’ 

Tekst: Saskia Engbers Fotografie: Mona van den Berg

‘Niet iedereen in Nederland  
heeft een bevoorrechte positie’

Geeske doneert sinds haar 15e aan goede doelen. Via Kansfonds steunt ze sinds een jaar kwetsbare mensen in Nederland. 

Meer weten over 
doneren aan Kansfonds 
of belastingvrij 
schenken?

'O

Colofon
Deze bijlage is een uitgave van Kansfonds. 
De inhoud valt buiten de redactionele 
verantwoordelijkheid van TROUW.
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Met dank aan allen die hun medewerking aan deze bijlage verleenden.

Kansfonds | Postbus 156 | 1200 AD Hilversum 
T 0356249651 | info@kansfonds.nl 
IBAN NL41 INGB 0675 8622 05 
www.kansfonds.nl

Volg ons op: 
twitter, facebook, linkedin, en instagram

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kansfonds. 
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Dankzij u.

Iedereen 
heeft 
recht op 
een thuis.
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Een dak boven je hoofd. Een eigen plek, waar het fijn en veilig is. Dat hebben 

we allemaal nodig, toch? Maar niet iedereen in Nederland heeft een thuis. 

Zo zwierf André de Ruiter vier jaar lang van slaapplek naar slaapplek. 

Totdat hij terecht kon bij Majella Wonen, een gemengd wonen-project. 

Kansfonds zet zich in voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden 

en mensen in armoede. Met duurzame oplossingen zorgt Kansfonds dat 

mensen zoals André weer mee kunnen doen met de samenleving. 

Kansfonds is één van de meer dan honderd organisaties die wij dankzij 

onze deelnemers kunnen ondersteunen. De afgelopen vijf jaar ontving 

Kansfonds een bijdrage van € 50 miljoen. Sinds de oprichting van de 

Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 6,5 miljard aan goede doelen 

kunnen schenken. 

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl


